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Psalm 86:6
Leer mij naar Uw wil te hand’len,
‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen ‘t ganse hart naar boven;
‘k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Neem mijn leven, laat het HEER’
Neem mijn leven, laat het HEER’,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Neem mijn uren en mijn tijd
ben ik aan U toegewijd

dag 1

Psalm 146:3
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs (Daniëls) God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Wees standvastig, onwankelbaar
Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig,
steeds overvloedig in het werk van de Heer’.
Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig,
steeds overvloedig in het werk van de Heer’.
Want je weet dat je arbeid niet tevergeefs is in de Heer’.
Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig,
steeds overvloedig in het werk van de Heer’.
Naar: 1 Korinthe 15:58

dag 2



Psalm 139:1 en 14
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad’, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Doorgrond m’, en ken mijn hart, o HEER;
Is ‘t geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m’, en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’;
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.

dag 3

Daniël bidt elke dag
Zoek eventueel het lied op op www.youtube.com

De koning maakt een nieuwe wet,
die dertig dagen duurt,
aanbid geen mens of enig god,
slechts mij die ’t land bestuurt.

Wie niet gehoorzaamt aan die wet
(herroepen wordt hij nooit),
wordt opgepakt en daarna in
de leeuwenkuil gegooid.

Refrein: Daniël bidt elke dag.
Elke dag drie keer.
Hij houdt vol als dat niet mag.
Hij houdt van de Heer’. 

De koning houdt van Daniël:
de leeuwenkuil, dat niet!
Maar deze wet zegt dat het moet,
dit doet hem veel verdriet. Refrein

Dus Daniël moet in de kuil. 
De koning zegt hem nu:
 ‘Uw God, die gij gedurig eert,
die God verlosse u.’ Refrein

De koning doet geen oog meer dicht
en ’s morgens roept hij toch:
‘O Daniel, heeft God u nu
verlost en leeft gij nog?’ Refrein

‘O koning, leef in eeuwigheid,
mijn God heb ik geëerd.
Zijn engel sloot de muilen toe
en ik ben ongedeerd!’ Refrein

dag 3, 4 en 5

Psalm 141:1 en 2
‘k Roep, HEER, in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp en red;
Hoor naar de stem van mijn gebed,
Daar ik U aanroep in mijn noden.

Mijn beê, met opgeheven handen,
Klimm’ voor Uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht,
Als offers, die des avonds branden.

dag 4

Psalm 91:1 en 5
Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko - ning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre - zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we - zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z’ u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud’nis strijden.

‘k Stel mijn vertrouwen 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.

dag 5


