Maarten Luther was een monnik.

Hij leefde 500 jaar geleden. Hij heeft een
belangrijke ontdekking gedaan. Later
noemde hij dit ‘de vrolijke ruil’. Ben je
benieuwd wat Maarten heeft ontdekt?




~
Kijk en Luister dan naar het online kinderprogramma!
Scan de QR-code of ga naar kindenevangelie.nl/vrolijkeruil.
Er is een verhaal, muziek en nog meer. Ook zie je kinderen
die jou laten horen en zien wat Maarten heeft ontdekt.

Let tijdens het kijken van het kinderprogramma goed op de kinderen.
Zij stellen 8 vragen aan jou! Luister goed, want ze geven je ook het
antwoord op de vraag. Het antwoord op de vraag vul je in in de puzzel.

Maak dan voor D.V. 4 november een foto van je
flyer en stuur deze op naar ernaekindenevangelie.nl




